
 
Zomerkamp 2025 
Villers-Sainte-Gertrude 



Beste Brigands 
 
Als je dit blaadje in je handen hebt zit het schooljaar er weer bijna op en komt 
het kamp eraan.  
 
Ja, op zondag 13 juli is het zover. Dan begint voor de leiding het kamp met 
aansleuren van de tenten, het aankopen van het laatste materiaal en het laden 
van de vrachtwagen. 
 
In dit kampbrigandje vinden jullie alle info over het kamp en lichten de 
takken een tipje van de sluier over wat zij zoal gaan uitspoken in Villers-
Sainte-Gertrude. 
 
Dus Brigands, het evenement van het jaar staat voor de deur, het enige echte 
niet te missen zomerkamp. 
 
Wij rekenen op een massale deelname vanuit alle takken en dan maken we er 
samen een onvergetelijk kamp van. 
 
Wij zitten in ieder geval al flink in de kampsfeer en werken aan een 
superkamp voor iedereen. 
 
 
 
 
 
 
 
Tot op kamp, 
Jullie leiding 



Algemene informatie 
 
Kampdata: 
 

 Kapoenen  : vertrek op woensdag 23 juli  
 Kawellen  : vertrek op maandag  21 juli  
 Jong-givers       : vertrek op vrijdag 18 juli 
 Givers              : vertrek op vrijdag 18 juli 

 
Zondag 27 juli is het kamp dan voor alle leden gedaan. Enkel de leiding en de toekomstige 
leiding blijven nog tot 31  juli om alles af te breken en weer naar ons eigenste Sint-Joris-
Weert te brengen. 
 
Vervoer: 
 
Heenreis: 
Kapoenen, Kawellen: wij vragen u uw bengels tot op het kampterrein te brengen op de 
voorvermelde data.  
We verwachten jullie rond 13 uur op het kampterrein.  
 
Jong-Givers: Zoals ieder jaar vertrekken jullie met de trein richting het kampterrein. Jullie 
krijgen hier later nog meer info over. 
 
Givers: Dit jaar gaan we weer met de fiets richting het kampterrein! Jullie krijgen hier later 
nog meer info over. Begin alvast met trainen! 
 
Jong-givers en Givers: niet vergeten dan jullie bagage tijdig binnen moet zijn, 

(zie verderop) of jullie mogen sleuren. 
 

Adres kampterrein: 
Rue du pont le prêtre, 6941 Durbuy 

 
Wij zullen in het dorpje ook bordjes ophangen die jullie kunnen volgen om vlot op het 
kampterrein te geraken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Terugreis: 
 
Op zondag 27 juli vanaf 12u wordt iedereen op het kampterrein verwacht om jullie 
bengels te komen halen en tegelijkertijd samen met ons te genieten van de traditionele 
BBQ die wij aanbieden. 
 
 
Als je uw zoon of dochter een briefje wil schrijven, zet dan het volgende  op de enveloppe: 

 
KAMP SCOUTS BRIGANDS ST-JORIS-WEERT  

Rue Du Millénaire 5, 6941 Villers-Sainte-Gertrude 
 

Zorg er wel voor dat jullie brief ons voor 27 juli bereikt. 
 



 
Telefoon:  
 
Gedurende het hele kamp kan je terecht bij :  
Oskar Dekeyser: 0468 31 45 26 
Wiebe Dehaes: 0485 68 79 78 
Jonathan Hoberg: 0493 15 41 95 
Alex De Croock: 0477 82 00 40 
Telefoneer alleen in ernstige en dringende gevallen. 
Als uw oproep niet meteen beantwoord wordt, spreek dan een boodschap in, we hebben 
niet altijd even goede ontvangst. Wij contacteren u dan zo snel mogelijk. 
 
Kampprijs: 
 
Voor een volledig kamp ziet de prijs per tak er als volgt uit : 
 

 Kapoenen 90 euro 
 Kawellen 115 euro 
 Jong-Givers 180 euro 
 Givers  180 euro  

  
In dit bedrag zit: verblijf, eten, activiteiten, tochten,… 
 
Barbecue: 
 
Op ZONDAG 27 juli vindt vanaf 12h de traditionele barbecue plaats. We vragen jullie 
vriendelijk om jullie in te schrijven en per persoon 15 euro samen met de betaling van het 
kamp over te schrijven. Voor deze democratische prijs is er vlees, salades en rauwkost. 
Voor kinderen die deelnemen aan het kamp is deze barbecue gratis. 
 
Inschrijven: https://forms.gle/PbV9W7iqs3owHXgNA 
 
Betaling:  
 
Via overschrijving op het bankrekeningnummer van de groep, VOOR 10 JULI 2024 
Rekeningnummer: BE47 7360 1873 2380 
Begunstigde: Scouts Brigands  
Mededeling: [Voornaam + Achternaam] +[TAK] 
 
Dokters- en apothekersrekeningen: 
 
Deze worden door de kas ter plaatse betaald. Na het kamp vragen wij deze terug te 
betalen en kan u de rekeningen indienen bij uw ziekenfonds. In geval de 
scoutsverzekering dient tussen te komen, dienen wij een aangifte in bij Ethias 
Verzekeringen waarna de maatschappij met u verder alles regelt. 
 
Deelnemen aan het kamp valt onder de scoutsverzekerning die hervat zit in het lidgeld 
dat u bij het begin van het werkjaar reeds betaalde. 



 
Medicijnen nemen tijdens het kamp: 
 
Indien uw zoon/dochter tijdens het kamp medicijnen moet innemen vragen wij u deze bij 
aankomst op het terrein of bij het vertrek in St-Joris-Weert aan de takleiding te willen 
geven met een kort briefje of uitleg erbij hoe en wanneer ze ingenomen moeten worden. 
Leg ook uw zoon/dochter op voorhand uit hoe en wanneer ze hun medicijnen moeten 
innemen. 
Wij zorgen ervoor dat ze worden ingenomen volgens uw instructies. 
 
Bezoek: 
 
Naar aloude gewoonte organiseren wij GEEN BEZOEKDAG tijdens het kamp, dit 
teneinde geen problemen te scheppen met heimwee e.d. 
 
Wij verzoeken u ook niet zomaar op de kampgrond langs te komen wanneer u toevallig in 
de buurt zou zijn. 
 
Papierwinkel: 
 
De Kids-ID of ID vragen wij aan de leiding af te geven wanneer u uw zoon/dochter naar 
het kampterrein brengt bij het begin van het kamp. 
Wij bewaren deze documenten gezien zij belangrijk zijn in geval van ziekte of ongeluk, 
zodat de bijgeroepen dokter weet wat hem te doen staat. 
Geef ook samen met de Kids-ID of ID 2 briefjes van de ziekenkas af aan de leiding! 
 
Binnenbrengen van de bagage: 
 
Kapoenen en  kawellen nemen hun bagage mee wanneer ze gebracht worden. Givers en 
Jong-Givers daarentegen brengen hun bagage op voorhand binnen. 
 
BINNENBRENGEN VAN BAGAGE KAN ENKEL OP 13 
en 14 juli TUSSEN 12 UUR EN 18 UUR 
 
Indien dit niet mogelijk is, bespreek met de leiding of dit op een ander moment kan. 
  



Wat nemen we mee? 
 
Het lijstje dat je hieronder terugvindt is niet beperkend, maar is zowat het minimum. 
 
Slaapgerief 
veldbed of luchtmatras  
slaapzak en eventueel een extra deken  
pyjama 
 
Toiletgerief 
Biologisch afbreekbare zeep/shampoo (We zitten zoals elk jaar op kamp in de natuur, we 
gaan deze dus ook proberen te beschermen) 
tandpasta en tandenborstel  
1 washandje en 2 redelijk grote handdoeken  
kam en zakdoeken  
minimaal 1 onderbroek per kampdag en 1 of 2 reserve 
 
Eetgerief 
Mes, vork, lepel en dessertlepel  
bord of gamel en een drinkbeker  
KEUKENHANDDOEK: eentje die erg vuil mag worden. 
 
Kledij 
regenjas 
voldoende t-shirts en sweaters  
een warme trui of een fleece  
een lange broek  
enkele korte broeken  
voldoende kousen voor het ganse kamp  
een paar stevige stapschoenen, ook de kleinsten gaan op dagtocht  
niet verplicht maar mag: rubberlaarzen 
schoenen waarmee ze in het water mogen, we zitten aan een rivier, dan is iets aan de 
voeten wel aangeraden. 
een petje tegen de zon. 
 
NEEM VOORAL KLEDIJ MEE WAARIN JE JE GOED VOELT EN WAARIN JE NAAR 
HARTELUST KAN RAVOTTEN ZONDER TE MOETEN OPLETTEN DAT JE KLEREN 
SMERIG WORDEN OF ER EEN SCHEUR IN KOMT 
ZORG OOK DAT ALLES GEMERKT IS MET JE NAAM, ZO GERAKEN JE SPULLEN 
NIET IN DIE VAN ANDEREN MEE NAAR HUIS. 
 
Allerlei 
Schrijfgerief, bik, papier, enveloppen  
Adressenlijst van diegenen waar je een kaartje naar wil sturen (wij zorgen voor 
postkaartjes en postzegels)  
Zwempak  
Zonnecrème  



Muggenspray 
Een linnen zak voor vuile kleren 
Drinkbus - ZEER BELANGERIJK, WE WERKEN NIET MEER MET PLASTIC 
DRINKWATER FLESSEN MAAR MET EEN GEZAMELIJK VAT!  
Zaklamp  
Zakmes (enkel voor jong-givers en givers)  
Een boek of stripverhalen voor de platte rust  
Wat zakgeld voor de dagtocht, niet teveel, liefst minder dan 10EUR voor kapoenen en 
kawellen.  
Kids-ID of ID en 2 briefjes van de ziekenkas, af te geven aan de takleiding 
 
Wat laat je beter thuis 
GSM en andere electronica (enkel de givers mogen dit, bij andere takken pakt de leiding 
het af) 
Dure kledij 
Speelgoed  
Teveel strips en boeken  
Een zakmes voor de kapoenen en kawellen is niet nodig, dit zal dan ook in beslag 
genomen worden.  
Spullen die je van thuis niet mag meenemen 
 
Trouwens al deze dingen zijn niet echt bestand tegen het ruwe kampleven en als ze kapot 
gaan is dat volledig op je eigen verantwoordelijkheid en moet je niet komen klagen bij de 
leiding. 
 
Uniform 
Zoals een echte scouts vertrekken wij in volledig uniform.  
Dus iedereen is VERPLICHT in piekfijn uniform aan het kamp te beginnen.  
Alleen kapoenen hoeven geen uniform te dragen. Het mag natuurlijk, maar is niet 
verplicht.  
Een sjaaltje is wel aangeraden, dit helpt ook als we eens een uitstap maken 
om iedereen in het oog te houden?



De 10 geboden 
 
1) Iedereen doet mee aan alle activiteiten, zonder gezaag of geklaag! 
 
2) Geen enkele deelnemer verlaat het kampterrein zonder haar of zijn leiding. 

Tenzij jong-givers of givers in opdracht van hun takleiding voor een spel, 
een tocht of om hout te halen. 

 
3) RESPECT voor de omgeving waar we op kamp gaan. 
 
4) RESPECT voor het materiaal van de groep. Je vraagt steeds toestemming 

aan een leider als je iets wil gebruiken van de groep. 
 
5) Volgende plaatsen op het kampterrein zijn verboden voor alle leden: de 

fourage tent (keuken), de materiaaltent, de leidingstenten en de 
leidingshoek. 

 
6) Je hebt alleen iets te zoeken in je eigen tak- of patrouilletenten en -hoeken. 

Dus de jong-givers hebben niets te zoeken bij de kapoenen of givers bij de 
kawellen en alle andere combinaties natuurlijk. 

 
7) We spelen niet met vuur! Jong-givers en givers moeten natuurlijk kunnen 

koken op hun houtvuren. Doch enkel daar mogen zij, onder begeleiding 
van hun leiding, vuur maken. 

 
8) Etenswaren laat je niet rondslingeren, je brengt deze meteen terug naar de 

foerage na het eten of koken! 
 
9) Schouwing: regelmatig controleren we de slaaptenten op hun netheid, 

buiten mogen we dan de varkens uithangen, in de tent moet het elke dag 
netjes zijn. Dus als je opstaat maak je je bed en je zorgt dat je geen kleren 
laat rondslingeren in je tent. 

 
10) Drugs, Drank en Roken: het spreekt voor zich dat die tijdens het kamp 

niet toegelaten zijn. Wie betrapt wordt met rookgerief (inclusieef vapes) of 
alcoholische drank is die uiteraard kwijt en mag zich met een gesprek met 
zijn of haar ouders verwachten. Voor wie met drugs betrapt wordt is het 
kamp onmiddellijk afgelopen. In dit geval contacteren wij de ouders met 
de vraag hun zoon of dochter onmiddellijk te komen halen. 

 
  



Smurfenalarm! De koning heeft hulp nodig! 
 
 
Dag kapoenen,  

 

Dit jaar kregen we een wel héél speciaal telefoontje... van onze eigen koning! 

Hij heeft groot nieuws: op de plek waar wij op kamp gaan, stond vroeger een 

smurfendorp. Het was er gezellig en vrolijk, tot die gemene Gargamel alles 

kapot maakte. De smurfen moesten vluchten en het dorp werd stil en leeg... 

Maar nu wil de koning daar verandering in brengen. Hij droomt van een 

nieuw smurfendorp, mooier en leuker dan ooit. Alleen... hij kan dat niet alleen. 

Hij heeft de slimste, stoerste én gekste bouwers nodig: onze kapoenen! Tijdens 

dit kamp gaan we bouwen, ontdekken, spelen en plezier maken. We leren hoe 

we een dorp vol magie, vriendschap en avontuur maken. Want wie weet... 

komen de smurfen wel eens piepen of het allemaal lukt. Dus, kapoenen... zijn 

jullie klaar voor dit blauwgekleurde avontuur? De koning rekent op jullie!  



 
Dag beste kawellen 
 
Mijn naam is Skoltoj-02 van planeet aarde. Ik ben leider bij scouts 
Brigands in het jaar 2587 van jullie tijdrekening. Ik schrijf deze brief 
omdat ik jullie hulp nodig heb. Zoals jullie uiteraard weten behoren 
jullie leiding tot de meest vooruitstrevende wetenschappers van jullie 
tijd en zij staan op het punt om een baanbrekende wetenschappelijke 
ontdekking te doen! Deze zomer zal jullie leiding namelijk de 
teletijdmachine uitvinden! In juli van het jaar 2025 zal scouts Brigands 
vanuit het rustige Ardense dorpje Villers-Sainte-Gertrude per ongeluk 
de hele geschiedenis overhoop halen. 
 
Wat eerst een ongelooflijk wonder zal lijken blijkt in mijn tijd nu een 
heuse vloek. Jullie leiding zal grote aanpassingen aan het verleden 
doen die elk desastreuze gevolgen hebben! In mijn tijd, het jaar 2587, 
woeden er nu grote oorlogen en hongersnoden, moet de hele 
bevolking verplicht chiroshortjes dragen en is Bart Clerckx nog steeds 
burgemeester van Oud-Heverlee! Een ware dystopie dus! Ga deze 
zomer terug naar het verleden met jullie leiding en zorg ervoor dat  het 
verleden onaangeroerd blijft, want deze toekomst is vreselijk! 
Tot deze zomer of zoals ze het in mijn tijd zeggen, tot in de zomer van 
562 jaar geleden, kawellen. 

  



 
Beste JV’s 
 
Na 13 jaar wachten op GTA 6, is ons geduld uiteindelijk op. We 
hebben dus besloten om onze eigen versie te maken: Grand Theft 
Brigands (GTB). Om na te gaan of alles wel goed ineensteekt, 
hebben we jullie hulp nodig. Jullie worden onze proefkonijnen om 
de coolste en spannendste concepten uit te proberen. Enkel zo 
kunnen we nagaan of ons spel zal aanslaan. Dus, beste jv's, haal 
jullie innerlijke gangster boven, en help ons met onze nieuwe GTB 
op de markt te brengen.  
 

  



 

The white house 
Villers-saint-Gertrude 

Juli 18, 2025 
 
 
 
Subject: make scoutskamp great again 
 
 
 
Folks — 

Scoutskamp used to be tremendous. Maybe even huge !  

 

We had the best tents — perfectly set up, nobody had tents like we did. 

We had real fires. Big, beautiful fires — and we cooked incredible meals 

on them. People still talk about it — they say, “Sir, those fishsticks? 

those were legendary.” And they’re right. Our constructions? 

Unbelievable. People came from other camps just to look at them. Some 

say they were architectural masterpieces. And let’s not forget — we 

were unbeaten in rugby. Feared. Respected. Others wouldn’t even make 

eye contact — they were scared. Very scared. 

 

But let’s be honest — in the last few years, we’ve let that greatness 

shrink. We’ve allowed ourselves to become ... average. And let me tell 

you something — average is not good enough for the best scouts 

this world has ever known: The Brigands ! 

 

So today — right now — we say: enough. It’s time to change the tide. 

To bring back the glory And with God’s blessing, we will book great 

successes. Together, we’ll bring back the big fires. The unbeatable teams. 

The legendary meals. The unforgettable constructions. The true spirit 

of the old times of scoutskamp. 

 

So I say to you now: 

Let’s make scoutskamp great again! 

 

Thank you, God bless you, and God bless The Brigands! 



New executive orders: 

 

‘Rue du pont le prêtre’ is now called ‘rue des brigands’ 

No more chiro fires 

NO MORE VEGETARIANS  

NO MORE WOKE ACTIVISM 

No more unelected scouts en gidsen bureaucrats 

BRIGANDS FIRST, NO OTHER SCOUTS MEMBERS TOLERATED 

Bring your own (water) gun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: to be taken with a korrel zout 

 

 


